Rob Brouwers

40 jaar kunstschilder 1959 - 1999

Uit Eijsdens Verleden

mei 1999
nr. 81 - 82



S e



Nummer 81-82, mei 1999

4 Uit Eijsdens Verleden

Inhoudsopgave

Colofon 05 Van de redactie
Uit Eijsdens Verleden 06 De fietser, de schilder, de verteller
Een uitgave van de Stichting Willy Jeukens
Eijsdens Verleden
08 De Krabber
/\ Stan Spauwen
' 11 Wie is Robert Brouwers
w Sjef Hutschemakers
12 Schilderijen
Redactie
René Huijnen 45 Voor Rob
Willy Jeukens Leo Herberghs
Jean-Pierre Piters
Guy Schroen 49 Biografie
Fotografie

Frits Widdershoven, Maastricht
Fotodienst DSM, Heerlen

Art Revisited (Peter de Jong), Aduard
Fotostudio Willy Oprey, Margraten

Lithografie
Prepress Odekerken, Margraten

Grafische vormgeving
Judith Huijnen

Druk
Drukkerij Tonnaer BV, Kelpen

ISSN 0920-3915

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Assurantiekantoor Consten Group, Eijsden. Baby- en Kinderwinkel Piepekoek,
Eijsden. Brand Bierbrouwerij BV, Wijlre. KBC Bank, s-Gravenvoeren.
Kunsthandel Rob van Rijn, Maastricht. Medireva V.O.E., Noorbeek.
Rabobank, Eijsden. Walgemoed Accountants en Adviseurs, Hoorn



MNosnims B B2 e 19hb

5 Uit Eijsdens Verleden

Van de redactie

Met veel genoegen presenteren wij u deze aflevering, nummer 81/82, in de serie Uit Eijsdens Verleden. Het is de vijfde
uitgave van de Stichting Eijsdens Verleden die geheel gewijd is aan het leven en werk van een kunstenaar. Petrus Wolfs
opende de rij, vervolgens kwamen Sjef Hutschemakers, Nettie Bromberg en Jopie Roosenburg-Goudriaan, en nu sluit
als vijfde Rob Brouwers aan. Allen kunstenaars die een band hebben met Eijsden en omgeving.

Dit boek over Rob Brouwers kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Petrus Wolfs, die een tentoonstelling
van het werk van de schilder organiseerde in de raadzaal van het gemeentehuis van Eijsden. Bij de opening van die
tentoonstelling, op 12 mei 1999, werd het eerste exemplaar van deze uitgave aan Rob Brouwers aangeboden.

Het hoofdbestanddeel vormen de 48 afbeeldingen van schilderijen van Rob Brouwers. Ze gaan vergezeld van korte
bijschriften met technische gegevens en citaten uit recencies. In enkele teksten wordt het werk en de persoon van de
kunstenaar nader belicht.

Voor de eerste tekst, De fietser, de schilder, de verteller, putte Willy Jeukens uit de verhalen die Rob hem vertelde,
Hij laat zien welke relatie Rob met Eijsden heeft en hoe hij aanvankelijk wielrenner wilde worden maar zich gaandeweg
ontwikkelde tot schilder die het fietsen niet laten kan.

D¢ Krabber is de tweede tekst. Het is een inleiding die Stan Spauwen uitgesproken heeft bij de opening van de expositie
van Rob Brouwers in De Zwarte Ruiter te Gulpen, op 10 april 1994. Deze tekst, evenals de vorige, is geillustreerd met
karikaturen van Rob.

De derde tekst is van Sjef Hutschemakers. Rob leerde Sjef in 1963 kennen in Eijsden. Sindsdien zijn het vrienden.
Rob heeft grote bewondering voor het werk van Sjef. Het gedicht Voor Rob, de vierde tekst, werd geschreven door
Leo Herberghs voor de vijftigste verjaardag van Rob Brouwers, 4 maart 1991.

Nz de afbeeldingen en de teksten volgen nog enkele biografische gegevens en een lijst van de voornaamste tentoonstel-
lingen van het werk van Rob Brouwers.

Wi danken allen die aan deze uitgave hebben meegewerkt: de schilder, de schrijvers, de fotografen, de vormgeefster,
e correctoren, de lithograaf, de drukker, de sponsors, de mensen van de Stichting Eijsdens Verleden en van de
Stachting Petrus Wolfs.

De redactie



Nummer 81-82, mei 1999

6 Uit Eijsdens Verleden

De fietser, de schilder, de verteller

Rob Brouwers ziet wat anderen niet
zien. En wat hij ziet, houdt hij niet
voor zichzelf, maar vertelt hij aan de
mensen die hij ontmoet. Of hij zich in
schilderijen of in verhalen uit, hij is
altijd een verteller. Van de mensen die
hij schildert met hun doorgroefde
koppen, vertelt hij het verhaal van hun
leven. Echt en onopgesmukt. Wat ze
beleefd hebben, heeft sporen nagelaten
in hun gezicht, heeft hun huid rimpe-
lig gemaakt en uitgesleten, aangevreten
door verdriet. De handen tonen de
hardheid van hun bestaan. Maar de
mensen op de schilderijen van Rob
Brouwers vertellen ook van tevreden-
heid en stille vreugde. Met humor ver-
telt hij ons hoe hij de mensen heeft
gezien. Met humor en met respect. Hij
houdt van mensen.

Zoals zijn schilderijen, zo zijn zijn ver-
halen. Als in zijn ogen de pretlichtjes
verschijnen, komt er een verhaal naar
boven dat een uitweg zoekt. Hij vertelt,
af en toe onderbroken door een uit-
bundige lach, over de mensen die hij
schilderde, over zijn passie voor de wie-
lersport, over zijn werk, zijn avonturen
met collega’s en over zijn speciale band
met Eijsden. En steeds weer terugke-
rend: schilderen en fietsen, fietsen en
schilderen, fietsen en vooral fietsen...

Met zijn eerste fietsje, een tweedehands-
je, reed hij in 1948 als zevenjarige al
vanuit zijn woonplaats ’s-Gravenvoeren
naar Mesch, omdat daar de boter goed-
koper was. In het winkeltje tegenover
het Straatje kocht hij dan een pakje dat
hij verstopte onder het zadel in een
voor zo'n kinderfietsje veel te groot
zwart leren reparatietasje. Regelmatig
werd hij door de Belgische commiezen
gefouilleerd, maar ze hebben dat smok-
kelzaakje nooit kunnen ontdekken. Zijn
eerste fietsje, zijn eerste schreden op
Eijsdense bodem, zijn eerste avonturen.

Later, in 1958, komt hij weer naar Eijs-
den, nu met een racefiets. Rob is intus-
sen nieuweling-wielrenner geworden,

Bér Puts met Sjengske Warnier aan de Witte Paclkes 1963

en via Jaques Vranken komt hij bij de
legendarische Ber Puts terecht. Jacques
Vranken is met Riche Smeets een van
de grote Eijsdense favorieten in de wie-
lerkoersen van die dagen. Ber Puts zou
de nieuwe racefiets van Rob vijf jaar
lang in orde houden. Pro Roberto!

Een jaar later heeft Rob al wat roem
vergaard in Belgische wielerwedstrij-
den. Hij was vierde geworden in Her-
stal-La Préalle, derde in Berneau en
Visé, vierde in Aubel en tweede in
Oreye. Michel Voncken vroeg hem dus
om naar Eijsden te komen om de loka-
le wedstrijd te rijden. Hij gaf er vijfen-
twintig gulden voor en Rob stemde
toe, hoewel hij het liefst in de Arden-
nen reed: grote rechte stukken, weinig
bochten. Meer dan honderd suppor-
ters kwamen mee. Die betaalden allen
een gulden entree. Goed gezien van
Voncken! Voor Rob werd het een vre-
selijke afgang. Hij werd hoorndol
gedraaid op dat “roelekeboelparcours”
tussen Maas en stroopfabriek.

Toch bleef Rob naar Eijsden komen, niet
voor wedstrijden, maar naar Ber Puts
voor zijn fiets en vanaf 1961 voor de
kleindochter van Bér Puts. De volgende
twee jaar hoort hij bij de Blauwen. Hij

schildert er de coulissen voor het toneel,
de hele podiumwand van de zaal en ont-
werpt de nieuwe harmoniedrapeau.

Precies in de tijd dat in 1963 die blauwe
vrijage verbleekte, kwam ook een einde
aan zijn wielercarriére en leerde Rob Sjef
Hutschemakers kennen, die toen pas in
Eijsden woonde. Regelmatig gingen ze
samen buiten tekenen of schilderen, en

's avonds waren ze dan te vinden in het
café van Nandus in de Kerkstraat of bij
hun zeer gewaardeerde collegaschilder

Amateurs te Haccourt 1962: Rob Brouwers,
alweer tweede, onder de ogen van Henri
en Ria Warnier, schoonzoon en kleindoch-
ter van Ber Puts
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Concert in de zaal van de Koninklijke Oude Harmonie, voor de door Rob Brouwers geschilderde podiumwand.

Setrus Wolfs. Zo kwam hij bij de Roden
serecht. Een schilder houdt van kleuren.

£m van fietsen. Rob vertelt over zijn
eraar Harry Koolen dat die vaker
semnerkt moet hebben dat zijn leerling,

o Brouwers, niet meer aanwezig was
achter het doek dat hij gespannen had,
net grootste van het hele lokaal. Hij was
weer eens te vroeg ervandoor gegaan om
ergens in Belgi€ te gaan koersen. Harry
Soolen was de enige leraar die begreep
dat Bob eigenlijk liever wielrenner wilde
worden. De enige leraar die daar was
woen gaandeweg bleek dat Rob, ondanks

m fanatiek trainen, slechts een “mid-

delmatiz meelopertje” zou worden in de
wicirenneri). Dankzij de hulp van Harry

Koolen begon Rob als compensatie meer
en meer te schilderen. Sinds 1977 is hij
kunstschilder van beroep.

Maar al die jaren is hij blijven fietsen.
Zo ging hij bijvoorbeeld met een groep
Nederlanders naar de Alpen, Pyreneeén,
Dolomieten, Apenijnen, Vogezen en de
Sierra Nevada. Omdat de Eijsdense
Wielervrienden ook dergelijke tochten
organiseerden, besloot hij zich bij die
club aan te sluiten. In juni 1987 vertrok
hij voor het eerst vanaf het clublokaal,
de Greune Mért, voor een tocht met de
Wielervrienden. Sindsdien hoort hij bij
de Groenen, en dat is zo gebleven tot op
de dag van vandaag. Toch fietst hij de
laatste tijd wat minder vaak mee: hij

heeft het te druk met schilderen.

70 komt alles in evenwicht: het fietsen,
het schilderen en het vertellen. Hij ver-
telt in zijn schilderijen en hij schildert
in zijn verhalen. En op de fiets doet hij
inspiratie op door rond te kijken waar
dat mogelijk is zonder meteen een val-
partij te riskeren. Op een van de toch-
ten met de wielervrienden ziet hij een
oud vrouwtje, bezig in haar tuin. Nie-
mand anders ziet haar. Hij rijdt de rit
uit, gaat ‘s middags met de auto terug
en vraagt of hij haar mag schilderen.
Rob ziet dingen die anderen niet zien.

Willy Jeukens

pat = ol & Iserman,
& Lol o TIOARD U PLAGVE
& EEFSRANSE £M ANDEREN ...
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Wt de Wielervrienden in de Alpen. Detail van betreffende Tourstrip.
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De Krabber

Mijn ouderlijk huis in Eijsden lag in de
Wilhelminastraat. Naast de fruitvei-
ling, die in de jaren vijftig nog op volle
toeren draaide. Fruittelers, boeren met
een gemengd bedrijf veelal, voerden er
de kersen, de appels en de peren aan
en de fruithandelaren deden hun com-
merce in het veilingcafé.

Een van die fruithandelaren was Michel
Voncken, een man met een dubbele
baan, want hij was ook nog kolenboer.
En de voorzitter van de supportersclub
van wielrenner Jacques Vranken, die het
nog tot profwielrenner heeft gebracht.

had verslagen in Lixhe. En de weken
daarvoor was hij derde in Berneau en
Visé, vierde in Aubel en Herstal en twee-
de in Oreye geworden. Stuk voor stuk
parcoursen in het Walenland die Rob
Brouwers lagen: geaccidenteerd terrein
met weinig bochtenwerk.

Rob zwichtte voor het geld en besloot
die zondag de voorkeur te geven aan
het biljartplatte bochtrijke parcours
van Eijsden boven een tour door de
Ardennen.

Op training in Wehr-Taddern 1959, midden tussen de landskampioen Jef Lahaye,
Pierre Steenbakkers, oud-kampioen Piet Haan, Jan Hugens en Eijsdenaar Jacques Vranken

De Wilhelminastraat was opgenomen in
het parcours, waar Michel elk jaar weer
de Ronde van Eijsden organiseerde.

Als 13-jarige jongen las ik in de krant
dat op 7 juni 1959 in de Ronde van
Eijsden ook een jonge Belg zou fietsen.
Michel Voncken had de betreffende
Belg, ene Robert Brouwers, vijfentwintig
gulden startgeld in het vooruitzicht
gesteld. Voor die tijd een smak geld voor
een nieuweling. Maar dat geld was die
Belg wel waard; in een Waalse krant
stond te lezen dat “Le tres rapide Brou-
wers (Broe'wers) de Fouron” een heel
peleton van wel 50 coureurs in de sprint

Meer dan 100 supporters waren uit Voe-
ren meegekomen om mee te maken hoe
hun vedette in het knalrode truitje met
witte mouwtjes het peleton Hollanders
ongenadig in de vernieling zou fietsen.
Pa Brouwers had zich verzekerd van
een mooie plek langs het parcours en
het veilingcafé van Sien Hardy, café

La Meuse van Leonie Piters en café

De Greune Mert van Jeanne Geurten
deden goede zaken.

We kennen ook het wedstrijdverloop.
Want heel secuur heeft Rob dat zelf
neergeschreven in zijn “Wielerschrift”

Ik citeer:
Weer: bewolkt met mooie opklaringen
Omloop: mooie wegen, maar ontelba-
re bochten, lichte stijging naar de
aankomst
Vertrekkers: vijfendertig
Afstand: veertig kilometer of twintig
ronden
Verzet: 48 x 17
Verloop: er werd hier vertrokken pre-
cies of er een leger commiezen op onze
hielen zat. Dat was niet erg, dat kon
ik wel aan. Maar al die bochten en
draaien. Liefst acht op een ronde van
amper 2 kilometer. Dat waren er in
totaal dus honderdzestig. Om gek van
te worden. In iedere bocht moest ik
tien meter prijs geven die ik meteen
weer goed moest maken. Niet vol te
houden. Na een tiental rondekes
richtte ik me dan ook op. Het was
spijtig, erg spijtig dat al die dorpsge-
noten terug naar huis moesten gaan
zonder hun coureur te hebben gezien.
Jawel in de achtergrond. Hoe zal ik
een goed renner kunnen worden.
Schrik, onbehendig en voor geen vijf
cent verstand. Wat zullen vader en
moeder beschaamd zijn geweest om
hun “krabber’, die niet eens fatsoen-
lijk een bocht kan nemen. En mijn
supporters die misschien aan Jan en
Alleman gezegd hebben dat ik ieder-
een naar huis zou rijden. En zeggen
dat ik in de gazet bij de vijf favorieten
stond. 't is erg, maar het is zo.
Uitslag:
I. B.Franssen 40 km in 1.11 uur
2. J. Tummers 2.t
3. H. Meertens  z.t.
4. C.van Herck op 15 sec.

J. Bastin Z:t,

16. R. Brouwers  op 1.30

iy 5

De pagina in het dagboek was verder
verlucht met een tekening ook al van
de hand van de coureur. Een wielren-
ner, hijzelf, met een kermisdraaimolen
boven op zijn hoofd. Pa Brouwers staat
ook op de tekening met de handen in
zijn haar.
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205 Brouwers, de krabber, de kretser.
D tekenende wielrenner.

Wt 20u het worden: wielrennen of
schiideren. Rob wilde graag wielrenner
worden, maar het uitblijven van succes-
sem dreetf hem naar de schilderkunst.
# Setst nog wel altijd, met zijn vrien-
Jdem wan het Eijsdense café “De Greune
Mert”, elke zondag, toertochten van 70
so 100 km.

&% men nu na de woelige fietsjaren
maar de schilderijen van Rob kijkt moet
men conmstateren dat hij een “krabber” is
s=hlewen. hij ontwikkelde een techniek
waarbe hij laag over laag zet, net zo lang
2o er eem bevredigend kleurengamma is
sesstzen. Daarna gaat hij bijten en
szabben met thinner tot de kleuren van
de omderlagen weer boven komen. lede-
== werkante centimeter van het doek
Sestaat als je er met je neus bovenop
g staan uit talloze kleuren en vor-
mem. Neemt men afstand dan ontstaat
e=m g=schakeerd maar levensecht beeld.
i de beginjaren beeldde hij enkel de
memsen van het boerenland uit, van de
Woerstreek en Zuid-Limburg. Zijn ter-

M Beeft eertnpds, zei hij eens, niet
allie=n eem Eyn door het hart van deze
smewk mmaar tevens een liin door het
Bt vam eemaeifde volk getrokken.
Woweal de mensen die nog iets hebben

van dat gezonde primaire gevoelen in
hen, boeit hem. De mensen met slechts
één talentje en die van dat eentje er
twee willen maken.

Rob Brouwers, expressionist pur sang,
die de Vlaamse meester Permeke als
zijn grootvader beschouwt en zijn
vriend en collega Sjef Hutschemakers
als zijn artistieke vader.

Sjef Hutschemakers, die hij in 1963 had
leren kennen, maakte veel indruk op
Rob. Zijn manier van denken, zijn
ernst, zijn humor, zijn omgang met
zowel voorname als gewone mensen,
zijn manier van schilderen en zijn rots-
vast geloof. De schilderijen van
Hutschemakers hebben dan ook een
grote bijdrage geleverd aan de vorming
van Rob’s eigen picturale visie. Enkele
uitspraken van Sjef staan diep gegrift in
de ziel van Brouwers: “Je bent maar
een kunstenaar in die mate, dat je mens
bent” of: “Vooruitgang? Begin eerst
met je buurman goeie dag te zeggen!”

“Heb oog voor het kleine, je eigen
dorp, de tradities. Weet waar je wortels
zijn.” En: “er is geen verschil tussen
kapitalisme en communisme. Het zijn
allebei twee grote leugens.”

Rob Brouwers, de “krabber”, de “kret-
ser”. De expressionist, de observator.

Een schilder die de mens toont in zijn
diepste verstilling. Hij laat ons zien wat
in de mens zit. Niet de vlakke buiten-
kant maar de innerlijke gevoelens in al
zijn vormen.

En vaak is dat voor Brouwers een wor-
steling. Hij mediteert en probeert die
diepe gevoelens over te brengen op het
linnen. Een schilderij met als thema
“de slachtoffers van Joegoslavié” wil
maar niet lukken. Ik zou de ellende
daar misschien aan den lijve moeten
ondervinden om het schilderij te krij-
gen zoals ik dat wil, zei hij onlangs.
Het werk van Rob Brouwers groeit
langzaam. Fase na fase voegt hij toe
aan zijn werk, totdat hij het diepste
wezen, de ziel bereikt heeft. Pas dan is
het schilderij werkelijk af.

Oppervlakkigheid is een woord dat
niet in de vocabulaire van Rob voor-
komt. De oppervlakkigheid van de
hedendaagse consumptiemaatschappij
gekenmerkt door de nota- en rappor-
tengeilheid van de jonge doctorandus-
sen die zo het establishment op de
wenken bedienen. Als een monnik,
elke dag weer van negen tot zes uur op
zijn atelier in gevecht met zichzelf.
’s-Avonds vindt hij compensatie voor
zijn eenzame dagelijkse worsteling in
de gemeenschap, als muzikant bij de
harmonie, in het zangkoortje of op
zijn renfiets.

Zo stond hij vijfentwintig jaar gelden
mee aan de basis van de Noorbeekse
Burchtfeesten. De Burchtfeesten moes-
ten cultureler van opzet worden als
tent- en bierfeesten die in de omtrek
werden georganiseerd.

Sjef Hutschemakers maakte in die
jaren furore met middeleeuwse wagen-
spelen, waarmee stad en land werden
afgereisd. En dus werden de komedi-
anten van de Clute van Nu Noch uit-
genodigd om op te treden op de twee
zaterdagen van de Noorbeekse Burcht-
feesten. In de Clutes ging het er vaak
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hardhandig aan toe. Gooi en smijtwerk
en scheldtirades waren schering en
inslag. En ook de clerus kreeg er in de
Clutes ongenadig van langs.

En zo stond daar die eerste zaterdag
onder de fraaie boom bij de kerk in
Noorbeek de boerenkar waarop
Hutsch en de zijnen voor een groot
publiek de sterren van de hemel speel-
den. Edoch, organisator Rob Brouwers
had zich vergist in de macht van enke-
le dorpsnotabelen die niet gediend
waren van de platvloerse clutetaal en
de avances die de dikke pape maakte
richting kroegbazin.

De tweede zaterdag mocht de Clute
niet meer in Noorbeek gespeeld wor-
den of anders zouden de notabelen alle
materiaal dat geleend werd voor de

ter.

westeld

optocht, van karren tot zeisen en van
hooivorken tot dorsvlegels niet meer
beschikbaar stellen.

Rob kreeg de oneervolle taak om de
jobstijding over te brengen aan de
Clutespelers die vanuit Eijsden domi-
cilie hadden gekozen in St. Geertruid.
Met lood in de schoenen trok Rob
richting St. Geertruid. De pers had
inmiddels van de rel vernomen en
breed uit stond de mini-oorlog tussen
de Clutespelers en de Burchtfeesten in
de krant. Compleet met foto.

De Clutes zijn nimmer meer opge-
voerd in Noorbeek, zeer tegen de zin
van Rob, die inmiddels een grote fan
van de theatergroep was geworden. De
affiches van de Clutes hangen nu nog
vergeeld op in zijn gezellig atelier in
Voeren. Tussen boekenkasten vol met

feite Ben scéne ult de Clute van Plafleroa-

kader van #s,burchifeestan s Noor-
beek, De ergsnisatie niets
kwallik omdat die vosr hei biok In

dotie  da  deades wae  de

plakboeken en kranteknipsels. Want
Rob bewaart alles. Heemkundige
zaken, maar ook alles over wielrennen.
Blij als een kind is hij als een oudere
Voerenaar hem enkele vergeelde
wielertijdschriften komt brengen uit
de tijd van Stan Ockers en Rik van
Steenbergen en Briek Schotte.

De conversatie over kunst die ik met
Rob voerde slaat meteen om in het
ophalen van herinneringen uit die
mooie wielertijd toen vedetten nog
echte helden waren.

Want och, wat is nou kunst? Kunst is
voor Brouwers krabben. Uren, dagen
kretsen. Totdat er nieuwe eerlijke din-
gen ontstaan. Voor u en voor mij!

Stan Spauwen
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Wie is Robert Brouwers

fen Belg die in Nederland aan de weg
smmert? Voor Robert bestaat er tussen
2e Voerstreek en Zuid-Limburg geen
zrens, wel een stukje aarde dat barst
van vruchtbaarheid, doordesemd van
geloot en humor, een gezegend land.

ok bij Robert ervaar ik die sterke ver-
sondenheid met de grond en met de
mens in zijn omgeving waarin hij zich
thuis voelt. Eigenschappen van een in
Je aarde geworteld mens zijn: even-
iwchtigheid, zichzelf blijven, niet bein-

vloedbaar zijn door de consumptieve
tindsgeest. Deze verbondenheid met
mens en aarde brengt hem tot een
communicatieve taal die verstaanbaar

s, ook voor de eenvoudige van geest.

Waar ik grote bewondering voor heb bij
Robert is zijn geordendheid. Zijn atelier,
ongeveer drie bij zes meter, is een oase
van rust, waarin zijn hele inventaris zit
opgeborgen, zelfs zijn renfiets, inclusief
een hoekje waarin hij notities maakt
omtrent de geschiedenis van zijn streek
en waarin hij een zee van ruimte creéert
om te schilderen. Uniek!

Men beweert wel eens, dat creativiteit
bestaat bij de gratie van het orde bren-
gen in de chaos. Als deze stelling waar
is, dan hebben we hier met een bijzon-
der creatief mens te doen, want Robert
begint, bij mijn weten, bij de opzet van
het schilderij met chaos, d.w.z. met
verfstructuren die hij ordent.

Portret Prof. Dr. Joseph L. Herold, 1969 olieverf op paneel 92 x 122 cm
(Breugheliaanse Bruiloft te Noorbeek)

Het gevolg is dat het schilderij niet
gemaakt wordt, maar ontstaat.

Het schilderij wordt als het ware
geboren, zodat de toeschouwer het-
zelfde ondergaat als de schilder, m.a.w,
het geboorteproces zet zich voort bij
de toeschouwer en deze wordt daar-
door meegenomen in een proces dat
niet ophoudt en dat nooit verveelt.

Mocht u ooit bij Robert en Marieke te
gast zijn, dan wordt u met graagte een
stuk eigengemaakte vlaai en een cock-
tail warmte en gezelligheid aangeboden.

Sief Hutschemakers
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Deze artiest zoekt niet naar iets nieuws. Hij zoekt naar zichzelf. En naar de mens. In en door de kunst. Hij zegt het vaak in
een sterk expressionistische taal, die direct reminiscenties opwekt aan gekende grootheden uit die strekking. Je kan er Latem
zo in terugvinden.

(L. Clerinx, Het Belang van Limburg, 1970)

De Appeleboer, 1967 olieverf op doek, 120 x 90 cm
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Bietendunner/Wieder, 1966 olieverf op doek 40 x 50 cm
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_met de klei aan hun handen en het kwarts van het fossiele Zuid-Limburg nog op hun ziel. Zijn boeren zijn kromgetrok-
Ren gevierendeeld, scheef als appelbomen en met stekende oogjes als die van varkens. Hij schildert de mensen om zich heen,
de kleinen, de achtergestelden, de armen, maar allemaal mensen met die zoutkorrel van adel op hun voorhoofd die hen tot
prinsen maakt.

(Leo Herberghs, De Limburger, 1979)

Portret van mijn Grootvader, 1974 olieverf op doek 110 x 120 cm
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Ihre Ausdruckspotenz ist momentalisiert und nicht beschénigt. Das Bild der Grossmutter als gewaltige, bildfiillende
Sttzfigur hat etwas von der “grossen Mutter.”

Giesener Nachrichten, 1981)

Portret van mijn Grootmoeder, 1978 olieverf op doek 110 x 120 cm



| Nummer 81-82, mei 1999

16 Uit Eijsdens Verleden

“De President” heeft Brouwers getypeerd door alleen zijn pratende mond weer
te geven, samen met een gebalde vuist die zijn betoog kracht bij moet zetten.
Volgens hetzelfde schema is “De Generaal’, de mond vertrokken tot een
stupide grijns, de hand rood van het bloed.

(Han Reneman, Het Leidsche Dagblad, 1973)

De Generaal, 1973 olieverf op doek 40 x 50 cm












































































































