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Van de redactie

Nog maar kort geleden mocht u nummer
30 van Uit Eijsdens Verleden aanschouwen
en reeds nu ontvangt u nummer 31 . Aan dit
nummer zult u veel plezier beleven, in het
bijzonder indien u geïnteresseerd bent in
de geschiedenis van een Eijsdense jongen
die later prins-bisschop werd van Luik.
Verder bieden wij u de kroniek van 1975 en
een verhaal rond de unieke kadasterkaart
der toenmalige gemeente Eijsden uit 1804
(de Franse Tijd) die in het bezit is van de
gemeente Eijsden.

25 jaar kerk Mariadorp

Het is al weer vijfentwintig jaar geleden
dat de kerk in Mariadorp in gebruik werd
genomen: op 14 april 1960 (Witte Donder-
dag) vond de inzegening plaats door de
vicaris-generaal van het bisdom Floer-
mond, mgr. P.J. Van Odijk, terwijl de
consecratie van de kerk op zondag 2
oktober 1960 (Rozenkranszondag) werd
verricht door de toenmalige bisschop van
Roermond, mgr. P. Moors.

Wij kunnen u nu reeds beloven dat er in
het komende jaar een artikel zal verschij-
nen in dit blad over de bouw van deze kerk.

Simultaneum

ln Uit Eijsdens Verleden nummers 26,
27/28 en 29 heeft u een artikel van de hand
van W.A.J. Munier kunnen lezen over een
simultaneum (gelijktijdig gebruik door
katholieken en protestanten) dat de Sint-
Christinakerk te Eijsden heeft gekend in de
Staatse tijd.

We willen u niet onthouden dat de
schrijver inmiddels in eigen beheer een
boekwerkje heeft doen verschijnen over de
beginfase van het simultaneum in de kerk
van de H.H. Nicolaas en Barbara te
Valkenburg. U kunt het verkrijgen door
overmaking van f 14,05 (incl. verzendkos-
ten) op giro 47.11.644 t.n.v. W.A.J. Munier,
Cauberg 19, 6301 BT Valkenburg.

Eijsden, oktober 1985.



Cesar Constantijn Frans graaf van Hoensbroeck
de op Kasteel Oost (in de voormalige heerlijkheid Oost, thans gemeente Eijsden) geboren
voorlaatste prins-bisschop van Luik (1784-1792).

Woord vooraf

Het nu volgende artikel over „onze“ prins-
bisschop van Luik is overgenomen uit het
in 1875 verschenen eerste deel (voorname-
lijk behandelende het oude bisdom Tonge-
ren-Maastricht-Luik tot op het einde van
de XVlllde eeuw) van de „Geschiedenis
van het tegenwoordig bisdom Roermond
en van de bisdommen, die het in deze
gewesten zijn voorafgegaan".

Die geschiedenis werd geschreven in
opdracht van de toenmalige bisschop van
Roermond mgr. J.A. Paredis door Jos.
Habets, toenmaals kapelaan te Berg en
Terblijt, die in 1881 bij besluit van Koning
Willem lll benoemd werd tot Rijksarchiva-
ris in Limburg.

Jos. Habets heeft een indrukwekkend
aantal historische publicaties op zijn naam
staan. Zijn geschiedenis van het bisdom
Roermond wordt echter algemeen als zijn
levenswerk aangemerkt.

Het artikel is letterlijk overgenomen met
handhaving van de oorspronkelijke schrijf-
wijze en spelling.

De redactie heeft gemeend op het artikel
van Jos. Habets een tweetal verklarende
uiteenzettingen te moeten laten volgen, die
voor een goed begrip van het artikel moge-
lijk van dienst kunnen zijn. f

De eerste - speciaal voor „Uit Eijsdens
Verleden" geschreven - uiteenzetting „Bis-
schop en prins" is van de hand van de
historicus dr. P.J.H. Ubachs te Maastricht,
een deskundige bij uitstek van de geschie-
denis van het prinsbisdom Luik, dat in 980
ontstond en waarvan het duizendjarig
bestaan (millennium) in 1980 in Luik maar
ook elders in het voormalige prinsbisdom
op grootse wijze werd gevierd.

De tweede uiteenzetting is afkomstig van
ons redactielid H.J.G. Wijnands en heeft als
titel „Bloedverwantschap tussen de huidi-
ge grafelljke familie de Liedekerke de
Pailhe te Eijsden en de op Kasteel Oost (in
de voormalige heerlijkheid Oost, thans
gemeente Eijsden) geboren C.C. Frans
graaf van Hoensbroeck, de voorlaatste
prins-bisschop van Luik (1784-1792)".

De redactie.

Cesar Constantijn Frans graaf van Hoens-
broeck, prins-bisschop van Luik (1784-1792)

Sedert het bestuurvan Jan Theodoor van
Beijeren schenen de kanunniken afkeerig
te zijn geworden van officieele candidaten
en bisschoppen, die niet persoonlijk
resideerden. Dit was vermoedelijk de
reden, waarom de candidatuur van den
prins van Salm, bisschop van Doornik, en
die van den prins de Rohan, aartsbisschop
van Bordeaux, niet ln aanmerking werden
genomen. Den 21 Julij 1784 werd de
kanunnik Hoensbroeck onder toejuiching
en met algemeene stemmen gekozen. Zijne
vroomheid, verdiensten en bekwaamheid
waren de beweegredenen, waarom hij op
den vorstelijken zetel van Luik verheven
werd.

De bisschop van Hoensbroeck werd
geboren den 28 Augustus 1724 op het
kasteel Oost, bij Gronsfeldt. Hij was zoon
van Antoon Ulrich Dominicus Hyacinth,
graaf van Hoensbroeck, baron van Oost,

Heer van 's Gravenvoeren, Cloppenburg,
enz.,en van diens tweede huisvrouw, Anna
Salome Petronilla, gravin van Nesselrode
tot Ereshoven. Na zijne studiën te Heidel-
berg voltooid te hebben, vestigde hij zich te
Aken als kanunnik en scholaster van het
stift van O.L. Vrouw. ln 1751 kwam hij, als
kanunnik der domkerk, naar Luik en wister
zich door zijnen innemenden omgang en
zijne kennis van zaken in aanzien te
brengen. Bisschop d'Oultremont koos hem
den 21 April 1764 totzijn kanselier en zond
hem, den 6 Februarij van het volgend jaar,
naar Weenen, om eenige moeijelijkheden
uit den weg te ruimen, die tusschen het
land van Luik en de Oostenrijksche
Nederlanden gerezen waren. Hoensbroeck
was in 1768 nog te Weenen. Hij bleef
kanselier tot in 1771, toen d'Oultremont
overleed. lntusschen had hij tijdens het
bekleeden dezer hooge waardigheid gele-
genheid gehad, om zich met de constitutie
en den gang des bestuurs van ”t land van
Luik bekend te maken.



Cesar Constant/n Frans
van Hoensbroeck. Olie
op doek, 166,5 x 128,5
cm. Collectie Limburg-
se iconografie.
Foto.' G. Hukkelhoven.
Privé bezit.

Hoensbroeck werd den 19 December
1784 door zijn neef, Philippus Damianus
van Hoensbroeck, bisschop van Roer-
mond, bijgestaan door de abten van St.
Laurentius en St. Egidius te Luik, tot
bisschop gewijd. Den volgenden dag hield
hij zijne plegtige intrede.

Zijn bestuur viel in een zeer bewogen
tijdperk; hij had te kampen en tegen de
goddelooze wijsbegeerte, `en tegen de
revolutie, die in zijn prinsdom het hoofd
begon op te steken, èn tegen de aanmati-
gingen zijner buurlieden. De valsche
begrippen van vrijheid, die Frankrijk weldra
in het verderf zouden storten, vonden ook
in het Luikerland eene menigte aanhan-
gers. De revolutie, welke in Frankrijk
losbrak, werd in Luik op kleine schaal
nagebootst.

Om de misbruiken te keeren liet de
bisschop in 1785 de bank- en speelhuizen

van Spa sluiten. Dit was een policiemaatre-
gel, dien in onze dagen ieder burgemeester
zonder tegenspraak zou durven nemen. De
Luikenaren echter erkenden hunnen vorst
dat regt niet toe. ln 1789 verklaarde het
tribunaal der XXll, dat het toezigt over de
policie niet aan den prins, maar aan de
Staten toekwam. De bisschop, in zijne
regten gekrenkt, ging in appel voor de
rijkskamer van Wetzlar, eene daad die het
volk niet weinig verbitterde. Den 18
Augustus 1789 werd het stadhuis overwel-
digd en de oude regering dooreene nieuwe
vervangen. Het volk, door eenige belha-
mels opgeruid, begaf zich naar het slot van
Seraing, verblijfplaats van Hoensbroeck,
en voerde den vorst naar het stadhuis, waar
men hem dwong de ongerijmste dingen in
te willigen. Onder den druk van zulke
dwangmiddelen verliet Hoensbroeck hei-
melijk de stad en begaf zich, den 27
Augustus, naar de abdij St. Maximinus bij
Trier. Den volgenden dag gaf de rijkskamer
van Wetzlar aan de direkteuren van den
Westphaalschen en Rijnlandschen kreits
order, om den opstand der Luikenaren
gewapenderhand te dempen. Maar de
Pruisen, met de uitvoering belast, beguns-
tigden heimelijk de muiters en verlieten den
16 April 1790 onverrigter zake het land.

De Luikenaren, aan hun lot overgelaten,
kozen nu Maximiliaan Ferdinand, prins
van Rohan-Guémenée, aartsbisschop van
Kamerijk, tot hunnen regentl. Diens be-
stuur was echter maar kortstondig; den 12
Januarij 1791 verschenen de Oostenrijkers
te Luik en plaatsten Hoensbroeck weder op
zijnen troon. Zoo eindigde de Luiksche
omwenteling van 1789, met het enige niet
zeer benijdenswaardig gevolg, dat de
Luikenaren aan Pruisen en Oostenrijk
zware krijgslasten moesten betalen en hun
eigen beheer met schulden overladen
hadden.

Hoensbroeck was aan de godsdienst
zeer verknocht. Dank aan zijne bemoeijin-
gen, vonden de leerstellingen van Febro-
nius weinig bijval in zijn bisdom. Hij
weigerde standvastig de besluiten van het
Emser congres in zijne Staten bekend te
maken, en verdedigde met veel ijver de
regten van den Paus in het geschil over de
nunciatuur van Keulen.


















































