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Van de redactie

Scouting Eijsden viert dit jaar haar vijfentachtigste verjaardag. Een respectabele leeftijd en
voldoende aanleiding om een uitgave van Uit Eijsdens Verleden helemaal te wijden aan de

geschiedenis van de scouting.

We beschrijven de geschiedenis van Scouting
Eijsden aan de hand van een aantal thema’s,
zoals grondslag, locaties, jubilea, activiteiten

en uniformen. We hebben het Eijsdense

verhaal ingeraamd in een algemeen, (inter-)
nationaal kader en daarvoor geput uit algemene
documentatie, archiefmateriaal van de scouting
en herinneringen van (oud-)scouts. De foto's en
illustraties zijn afkomstig uit de archieven van de
scouting en van Stichting Eijsdens Verleden.

Bij het schrijven van een boekje komt altijd

een moment van selectie met het oog op de
omvang en leesbaarheid. Daarbij moeten mooie
verhalen worden opgeofferd aan nog mooiere
of belangrijkere, Bovendien is er meer materiaal
voorhanden uit de langere geschiedenis van
Sint-Paulus dan uit de historie van Sint-Christina.
We hebben een zo evenwichtig mogelijke
selectie gemaakt.

De redactie bedankt het bestuur van Scouting
Eijsden voor zijn inspirerende samenwerking
en Marie-Anne van der Cruijs, medewerkster
van Stichting Eijsdens Verleden, voor haar
inspanningen om al het materiaal bij elkaar te
zoeken en te schiften,

Tot slot wensen wij Scouting Eijsden nog heel
veel mooie en succesvolle jaren op weg naar het
honderdjarig bestaan.

Lucia Geurts,
eindredacteur



Van de voorzitter

Voor u ligt een uitgave van Uit Eijsdens Verleden met een bijzonder thema, namelijk de scouting in

Eijsden van 1933 tot heden.

Inderdaad, Scouting Eijsden bestaat 85 jaar. Met
dit gegeven leek het Stichting Eijsdens Verleden
en bestuur van Scouting Eijsden een goed plan
om een themanummer te schrijven over de
“verkennerij” of “gidsen” zoals scouting nog vaak
door oud-Eijsdenaren wordt genoemd.

Naar verluidt hebben de medewerkers van
Eijsdens Verleden veel plezier beleefd aan het
doorspitten van logboeken, foto's, notulen,
interviews en ander archiefmateriaal. Daar
kan ik me alles bij voorstellen, met zo'n mooie
vereniging die al 85 jaar een rol speelt in de
Eijsdense gemeenschap.

El|SDEN

Een woord van dank aan de medewerkers van
Eijsdens Verleden voor hun inzet, enthousiasme
en fijne samenwerking; ook dat zij de
gelegenheid hebben gecreéerd om het verhaal
van de Eijsdense scouting op te schrijven zodat
het bewaard blijft voor de komende generaties.
Dat een vereniging al 85 jaar bestaat is vooral
te danken aan de vele vrijwilligers die door de
jaren heen met veel plezier het spelen van het
scoutingspel mogelijk hebben gemaakt. leder
lid draagt met zijn of haar talenten hieraan

een steentje bij. Deze uitgave wil ik dan ook
opdragen aan hen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Emmy Laux-Kreemers,
Voorzitter Scouting Eijsden
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Viering installatie eerste kroonverkenner,
14 mei 1955, Tot de jaren ‘70 was dit de hoogste Sint-Paulus. De ceremonie vindt plaats op het
onderscheiding die een verkenner kon behalen. schoolplein voor de jongensschool. De zolder van
de school was het honk van de verkenners.
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Zomerkamp bevers, eind jaren ‘90. Gezellig met z'n allen bivakkeren.
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| Verkenners van het eerste uur

Sint-Paulus

Het is zomer 1933. In het patronaatsgebouw aan de Breusterstraat komt een aantal jongens

bijeen onder leiding van Jef van Tiel. Hij is voortrekker bij de verkennerij en wil in Eijsden een
verkennersgroep oprichten. Een paar aspiranten hebben zich aangemeld, onder wie de vier vrienden
Harry Taeymans, Pierre Theunissen, Mathieu Stevens en Mathieu Theunissen.! Al snel neemt

Dré Huynen, gerespecteerd onderwijzer in Eijsden, de leiding van de nieuwe groep op zich. Enkele
weken na zijn installatie als hopman worden de eerste ploegleiders en hun assistenten geinstalleerd.
Het zijn Mathieu Theunissen en Harry Taeymans van de Koekoeken en Jef Wolfs en Piet Mertens

van de Kievieten. De twee groepen tellen in totaal vijftien leden. Kapelaan N. Prompers is hun
aalmoezenier, een zielzorger die op de geestelijke gezondheid van de jongens moet toezien.

Zo hoort dat in die dagen. Het hoofdkwartier is inmiddels verhuisd van het patronaat aan de
Breusterstraat naar een ruimte in het ursulinenklooster en Jef van Tiel heeft zich inmiddels
teruggetrokken want zijn taak zit erop, zijn missie is geslaagd: Eijsden heeft, als een van de eerste
plaatsen in Limburg, een eigen verkennersgroep. De naam? Sint-Paulus. De belangstelling voor de
verkennerij groeit en ook jongere jongens willen meedoen. In 1936 kan een welpengroep starten
onder leiding van Fien Theunissen. Zij wordt de eerste akela.

De verkenners van het eerste uur. Links op de foto:
kapelaan Prompers en Dré Huynen.

Padvinders of verkenners?

Zijn de jongens van het eerste uur nu
padvinders of verkenners of zijn die termen
inwisselbaar? Er is een verschil en dat heeft
alles te maken met de verzuiling die in de vorige
eeuw het dagelijks leven bepaalde. We duiken
even de geschiedenis in van de beweging die nu
“scouting” wordt genoemd, lokaal, nationaal en
internationaal.

Robert Baden-Powell

Het begon allemaal bij één man, Robert
Stephenson Baden-Powell (1857-1941), een
Britse luitenant-generaal, die tijdens de Tweede
Boerenoorlog (1899-1902) in Zuid-Afrika vocht
en specialist was in militair verkennen. Hij was
een complexe figuur, een alleskunner, tekende
aardig, kon goed zingen en acteren, publiceerde
artikelen over wetenschap en godsdienst, was
jager en succesvol militair. Naast het vechten
had hij nog tijd over om een handleiding voor
verkenners in het leger te schrijven.? Toen

hij merkte dat deze gids ook gelezen werd

door Engelse jongens, besloot hij zijn ideeén
verder uit te werken. In 1907 organiseerde hij
een proefkamp voor boyscouts op het eiland
Brownsea aan de Engelse zuidkust en aan de
hand van zijn eerdere en actuele ervaringen
schreef hij Scouting for Boys.?

Tot op de dag van vandaag is het wereldwijd de
grondslag voor de scoutingbeweging. In 1929
werd Baden-Powell als beloning voor al zijn
verdiensten in de adelstand verheven.,

' Philippens, Bert (1983). Scouting St. Paulus Eijsden. Uitgave werkgroep Public relations 50 jaar St. Paulus.
2 Baden-Powell, Robert (1899). Aids to scouting, For N.-C.Os. & Men.Gale and Polden, London.
3 Baden-Powell, Robert (1908). Scouting for Boys. Dover Publications, Dover.



Scouting for Boys

In een beschrijving van Baden-Powells
Scouting for Boys op de site Amazon.com
staat onder andere: “Het origineel is een
fascinerende vervliechting van vertellingen

en plaatjes, een mengsel van verhalen
gebaseerd op Baden-Powells eigen leven

en populaire avonturenromans. Het boek
geeft praktische aanwijzingen voor vuurtje
stoken, boten bouwen en spoorzoeken

en bevat opvoedkundige adviezen op het
gebied van ridderlijkheid en goede manieren,
zelfdiscipline en zelfverbetering, en boven

al van goed burgerschap. Belangrijke
onderwerpen komen aan bod, zoals
uithoudingsvermogen, patriotisme, kamperen,
overlevingsvaardigheden en speurtochten.”

Nederlandsche Padvinders en Katholieke
Verkenners

Wie zich verdiept in het ontstaan van de eerste
Nederlandse scoutingorganisatie raakt verstrikt
in een wirwar van bonden, verenigingen en
organisaties die vanaf 1911 allemaal met

en tegenover elkaar het beste voorhadden

met de “padvinders” of “padverkenners”,

zoals de volgelingen van Baden-Powell in
Nederland destijds werden genoemd. Eén

ding staat vast: op 7 januari 1911 werd de
eerste nationale scoutingorganisatie opgericht,
de Nederlandsche Padvinders Organisatie
(NPO). Enkele fusies en afsplitsingen later zijn
erin 1938 nog twee groeperingen over: de
Nederlandsche Padvinders (NPV), van algemene
signatuur, en de Katholieke Verkenners (KV),

samen verenigd in de Nationale Padvindersraad.

De tweedeling had alles te maken met de
angst van de rooms-katholieke kerkleiding om
de zieltjes van haar jongens bloot te stellen
aan niet-katholieke invloeden. De Katholieke
Verkenners had de kerkelijke zegen en zo
mochten ook katholieke jongens meedoen aan
het spel der verkennerij.

Meisjes

En de meisjes dan? Die moesten even
wachten, maar niet lang. In 1910, slechts
twee jaar na het verschijnen van zijn Scouting
for Boys, richtten Baden-Powell en zijn zus
Agnes de Engelse gidsenbeweging op.
Nederland volgde snel daarna met de Eerste
Nederlandse Meisjes Gezellen Vereniging. Net
zoals bij de jongens veranderde de beweging
verschillende keren van organisatie en naam
om zich uiteindelijk in 1933 als Nederlandsch
Padvindsters Gilde (NPG) te vestigen. En ook
hier kozen de katholieken hun eigen pad en
richtten viak na de Tweede Wereldoorlog de
Nederlandse Gidsenbeweging voor Katholieke
Vrouwelijke Jeugd (NGB) op. NPG en NGB
werkten samen in de Nationale Padvindsters
Raad.> Beide organisaties, voor padvinders
en padvindsters, waren aangesloten bij de
wereldwijde organisaties van mannelijke en
vrouwelijke scouts. In 1961 fuseerden de
aparte bonden voor jongens en meisjes in de
World Organization of the Scout Movement.

Vrouwenjeugdwerk in Eijsden

Ook in Eijsden volgen de meisjes de

jongens snel op. Al een jaar na de start van

de Sint-Paulusgroep, in 1934, wordt een
jeugdbeweging voor jonge vrouwen en meisjes
opgericht: de Katholiek Jonge Vrouwen (KJV)
voor meisjes van 16 jaar en ouder en de
Katholieke Jonge Meisjes (KJM) voor meisjes
van 11 tot 16 jaar. De leiding is in handen

van Meére Leonarda (hoofd van de mulo bij

de ursulinen), aalmoezenier Prompers en
Christine Theunissen. De bijeenkomsten
vinden, net als hij de jongens, plaats in en om
het ursulinenklooster. Een jaar na de oprichting
verhuizen de meisjes naar het parochiehuis
aan de Breusterstraat. In een apart hoofdstuk
besteden we meer aandacht aan de vele
verhuizingen die scouting Eijsden heeft moeten
doorstaan (zie pag. 13).

4 www.amazon.com/Scouting-Boys-Original-Dover-Editions/dp/0486457192
5 Katholiek Documentatiecentrum van de Radboud Universiteit: Nederlandse Gidsenbeweging. www.ru.nl/kdc/



Bruiloft Dré Huynen-Manderveld, oprichter van de Robert Stephenson Baden-Powell.
scouting.

De succesvolle verkennersgroep van scouting Eijsden op de Heuvel in 1946.




De oorlog

Ook de jeugdbeweging moest lijden onder de
grillen en gruwel van de bezetter tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Hoewel Baden-Powell
zich aanvankelijk wel aangetrokken voelde

tot opvattingen van mensen als Mussolini, de
fascistische leider van Italig, kwam hij met name
vanwege de Kristalnacht in 1938, waarin overal
in Duitsland joodse eigendommen werden
aangevallen, tot het inzicht dat de ideeén van

de nazi's verwerpelijk waren. Hij kwam op de
zwarte lijst van het nazi-regime te staan, een lijst
van Britten die gearresteerd zouden moeten
worden bij een invasie in Groot-Brittannié. Zover
is het nooit gekomen en Baden-Powell stierf op
8 januari 1941 in zijn woning in Kenia in peis en
vree. De jeugdbeweging echter kreeg het zwaar
te verduren in bezettingstijd.

Omdat de verkennerij niet wilde samenwerken
met jeugdafdelingen van de NSB, werd zij door
de nazi's verboden. De top van de beweging
werd gearresteerd en bezittingen werden
gevorderd. Maar de meeste scoutinggroepen
bleven illegaal bestaan en droegen zelfs hun
steentje bij aan het verzet.® Er werden slimme
plannen bedacht om toch met elkaar te kunnen
blijven optrekken: wandelclubs, muziekgroepen
et cetera. Alle uiterlijke kenmerken verdwenen,
maar de geest van de beweging bleef levend.

Oorlogsjaren in Eijsden

Ook in Eijsden moet de jeugdbeweging
ondergronds, zowel de verkenners als de
Katholieke Jonge Vrouwen en Meisjes. De
Sint-Paulusgroep wordt in 1941 verboden en
officieel opgeheven, maar onder leiding van Alex
Theunissen komen de jongens toch illegaal bij
elkaar, meestal in het Savelsbos en op de Zeven
Heuvelen.

De vrouwen verzinnen een list om actief te
kunnen blijven. Ze veranderen de naam KJV

in Katholieke Actie en KM wordt Erewacht

van het Sacrament. Min of meer door de
omstandigheden gedwongen, komt de nadruk

te liggen op godsdienstige activiteiten zoals het
versieren van wegkruisen, de opluistering van
kerkelijke feesten en het verzorgen van attenties
voor zieken en bejaarden.

Na de oorlog: grote bloei

De oorlog is nauwelijks voorbij of de uniformen
en andere uiterlijke kenmerken van de
verkenners komen weer tevoorschijn.

De deelnemers aan de patrouillewedstrijden in
Lunteren. Staand v.l.n.r.: Frits Charpentier, Nico
Simons, hopman Alex Theunissen, Pierre Paquay,
vaandrig Harrie Mertens, Gerard Roosen en Vic
Wolfs. Zittend v.l.n.r.: Willy Theunissen, Jef Vaes en
Pierre Kreuwels. De foto is genomen in Ouwehands
Dierenpark op 7 augustus 1946. Zie ook pag. 31.

Ook de naam Sint-Paulus mag weer met

trots in het openbaar genoemd worden. Al in
september 1944 komen de jongens bij elkaar in
de voormalige stallen van kasteel Eijsden.

Als reactie op de onderdrukking en bezetting
groeit en bloeit Sint-Paulus.

Naast drie welpenhordes en twee
verkennersgroepen is er ook behoefte aan

een voortrekkersstam. Daarin kunnen oudere
verkenners zich voorbereiden op toekomstig
leiderschap. Jeng Speckens, district-commissaris
van Maastricht, wordt oubaas’ van de
voortrekkers. Als hij naar Canada vertrekt, volgt
Jeng Wolfs hem op.

& www.tweedewereldoorlog.nl/themas/alomvattend-karakter-conflict/dagelijks-leven/

maatschappelijke-organisaties/scouting



Voor de meisjes verandert er meer. In
september 1945 is, zoals hiervoor vermeld,

de Nederlandse Gidsenbeweging (NGB) voor
katholieke jonge vrouwen opgericht en ook
Eijsden krijgt een gidsenafdeling. Het Katholieke
Jeugdwerk voor Vrouwen en voor Meisjes gaat
daarin op.

Sint-Christina

De landelijke gidsenbeweging organiseerde na
de oorlog overal in het land opleidingen voor
vrouwen die de verkennerij voor meisjes wilden
opbouwen en leiden. De voorkeur ging uit naar

mensen die al ervaring hadden in het jeugdwerk.

In september gingen Thielke Theunissen,

die als akela bij de welpen had gewerkt, en
Louise Loyens, leidster bij de Katholieke Jonge
Meisjes, drie dagen naar klooster Op de Bies
in Schimmert voor een cursus. Met succes, Ze
slaagden en mochten als guido (hoofdleidster
bij de gidsen) en kapi (leidster, afgeleid van

kapitein) een groep van 24 gidsen beginnen.

In Uit Eijsdens Verleden nr. 70 (december

1995) vertelt Louise Loyens: “Bij gebrek aan
textielbonnen hadden we nog geen uniform, maar
wel startten we direct met allerlei activiteiten
waaronder het inrichten van rondehoeken® en
instellen van eisenkaarten.” Rector Wijsen werd
aalmoezenier en bleef dat 17 jaar. De naam
van de gidsen in Eijsden werd Sint-Christina.

De groep kwam, net als eerder het K]V en KJM,
bij elkaar in het huidige Cultureel Centrum.
Tijdens de bijeenkomsten (kringen) werden
spelenderwijs allerlei vaardigheden geleerd,
zoals het morsealfabet met fluit en zaklamp, het
maken van knopen, worpen en steken en de
eerste beginselen van de EHBO. Ook de natuur,
het weer en de sterrenhemel waren belangrijke
thema's. Je leerde spoorzoeken en de vlag
hijsen, strijken en vouwen. In 1962 wordt Riely
Philippens hoofdleidster en zij wordt in 1968
weer opgevolgd door Hetty van Loo-Knol.

o ot s

Tekening Harrie Mertens (1956).

7 QOubaas is een Zuid-Afrikaans woord en betekent “oude baas”. Het is de titel van de leider van de voortrekkers
en later ook van de pivo's. Later verdween de functie oubaas. Hij wordt nu nog wel gebruikt om de

stamadviseur of stamcoach aan te duiden.

8 Een gidsengroep bestond uit ongeveer 24 meisjes. Deze was weer in vier groepen verdeeld, de rondes.
Elke ronde had zijn eigen hoek met een kleurige doek aan de muur. Daarop werd van alles vastgespeld:
de rondenaam, een devies, een embleem maar ook allerlei zelfgemaakte of verdiende attributen.



Il Betekenis van scouting

Samen het leven leren door spel
Tot je dienst!

Je thuis voelen
Karaktervorming
Samenwerken
Maatschappelijke betrokkenheid
Eerbied voor de natuur
Doorzetten

Delen

Grenzen verleggen
Improviseren
ledereen kan meedoen
Lekker vies worden
Elkaar helpen
Kun je het ene niet, dan kun je het andere

Durf jezelf uit te dagen!

De betekenis van de scouting is door de jaren
heen in wezen niet veranderd. De accenten
zijn misschien anders nu in vergelijking met
vroeger. Want ook de scouting verandert mee
met de tijd.

De eerste slogan van de verkennerij was Tot je
dienst! Nu is de spreuk: Durf jezelf uit te dagen!

Dit is voor alle leidinggevenden het leidend
beginsel en dat blijkt ook uit de ruimhartigheid
waarmee iedereen wordt opgenomen, of je
nu een beperking hebt, een maatschappelijk
buitenbeentje bent, uit een andere cultuur
komt of een andere taal spreekt. Sinds enkele
decennia komt een aantal Franstalige Belgen
wekelijks naar Eijsden om mee te doen in

de diverse speltakken. Voor de leiding geen
sinecure want niet iedereen spreekt vioeiend
Frans. Maar ook deze uitdaging gaan scouts
niet uit de weg.

DE WET

1. Op de ecr van een gids kan men vertrouwen.
2. Een gids is trouw.

3. Een gids weet zich nuttig te maken
en anderen te helpen.

4. Een gids is een vriendin voor allen
en ecn zuster voor alle andere gidsen.

5. Een gids is beleefd en voorkomend.

6. Een gids lecft met open oog in Gods natuur.
7. Een gids weet te gehoorzamen,

8. Een gids lacht en zingt bij alle mocilijkheden.
9. Een gids is sober en spaarzaam.

1o, Een gids is rein in gedachte, woord en daad.

Een goede gids wil 'k wezen
tot dienen klaar

Nuar de wetten wil ik leven
in alles waar, ..

M

Uit: ‘Met de hulp van Gods genade’van de
Nederlandse Gidsenbeweging, beschikbaar gesteld
door Annie Frijns-Gilissen.
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Groepsfoto Welpen.



I1l Huisvesting

Van hot naar haar

De geschiedenis van de huisvesting van de scouting in Eijsden is letterlijk nogal bewogen. Door allerlei
omstandigheden zijn de verkenners en gidsen vaak verhuisd, Sint-Paulus vaker nog dan Sint-Christina.
De huisvesting speelt uiteindelijk ook een belangrijke rol in de uiteindelijke fusie van de twee groepen

Parochiehuis

We gaan terug naar het begin, halverwege de
jaren dertig. Zowel de verkenners als de
jeugdbeweging voor katholieke vrouwen en
meisjes in Eijsden hebben in 1935 een vaste
stek gekregen in het patronaatsgebouw, later
parochiehuis, nu Cultureel Centrum aan de
Breusterstraat. Ook de Eijsdense studenten
kwamen in het patronaat bijeen. De meisjes
huisden op de eerste etage. De benedenzaal en
kapel waren voor gezamenlijk gebruik.

Heksewejke

Bij de verkenners lag de nadruk op het
buitenleven en de kampen en de behoefte aan
een eigen onderkomen was groot. Daarom
bouwden de jongens een blokhut op het
Heksewejke, een lapje grond met bomen en
gras in wat later Plan Noord werd, tussen de
huidige Verdistraat, Basterddikkestraat en J.P.
Sweelinckstraat. Ook de meisjes trokken voor
hun buitenactiviteiten vaak daarheen. Maar het
noodlot sloeg toe. Twee jaar na de opening van
de blokhut brandde die totaal af.

De meisjes bleven in het parochiehuis. De
jongens verkasten eerst naar een oud gebouw
aan het Bat aan de Maas en vervolgens naar
een zolder aan 't Withuis. Totdat de oorlog hen
dwong om alleen nog illegaal in het bos en de
Zeven Heuvelen bij elkaar te komen.

Jongensschool

De eerste jaren na de bevrijding kwam Sint-
Paulus bijeen in de voormalige stallen van het
kasteel van Eijsden totdat de verkenners in
1947 toestemming kregen van het kerk- en
schoolbestuur om op de zolder van de
jongensschool Sint-Martinus aan de
Breusterstraat een eigen hoofdkwartier in te
richten. Er volgden twintig onvergetelijke jaren.
Het ledental steeg naar 140. Het was een

prachthonk maar wel brandgevaarlijk. Het lokaal
was slechts via een houten trap bereikbaar en als
er brand zou uitbreken onder de hanenbalken
zou dat rampzalige gevolgen kunnen hebben.
Aanvankelijk tilde men er nog niet zo zwaar aan,
wellicht door de oorlog min of meer gewend
geraakt aan gevaarlijke situaties. Maar allengs,
met het toenemen van het aantal leden en
vanwege de steeds strenger wordende eisen,
werd de brandveiligheid voor de staf een
hoofdpijndossier. In 1968 moest de groep het
inmiddels prachtig ingerichte hoofdkwartier

op stel en sprong verlaten, op last van de
brandweer. Sint-Paulus stond op straat.

BOEEVE OP DE ZOLDER VAAN DE JONGESSJAOL

Boeéve op de zolder vaan de jongessjaol

dao ziette vier verkenners gaere allemaol.
Koeéke, sjorre, zinge' dao,

renne vier oes achternao,

zinge diks e leed,

kinne geen verdreet.

Sjoemdria, sjoemdria, sjoemdrie hie, ha, ha, ha,
leve de Sint Paulusgroep.

Boeéve op de zolder, komt dao mér ‘ns zien
wie vier vuur insjpektie zuuver, proeéper zien.
Jao, de staf die loort daan good

zoe dat alles blienken moot.

Oere, sfoon en naos

vaan der kleinsjte baos.

Sjoemdria...

Boeéve op de zolder treft mer diks geen ziel
Want daan zien vier nao de witgrub of platiel.
Jao, het boeteleven

moot us krachte geve

om te sjtoen “paraat”

vuur de Kerk en Staat.

Sjoemdria....

' In het jubileumboekje uit 1983 staat “zinge", in een liederenbundel “seine”. Overigens is de tekst in de
liederenbundel compleet, in het jubileumboekje ontbreken enkele regels.
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Philipsgebouw

Sint-Christina was inmiddels ook verhuisd. Ze
had begin jaren zestig? onderdak gekregen

in het voormalige Philipsgebouw. Dat lag aan
het eind van de Wethouder Broersstraat en is
inmiddels afgebroken om plaats te maken voor
Poelveld. De weilanden van de familie Piters

bij het Savelsbos en de Zeven Heuvelen bleven
favoriet voor het houden van speurtochten of
het stoken van kampvuur.

Philipsgebouw aan de Boomkensstraat in 2000.
Foto: EV 6918.

Sportpark Ir. Rocourstraat

Een kenmerk van verkenners is
doorzettingsvermogen. Toen de jongens in
1968 dakloos werden, legden ze zich daar
niet bij neer. Tijdens een zeer drukbezochte
ouderavond op 15 november 1968 werd een
oudercomité opgericht dat meteen aan de
slag ging. Het ambitieuze plan was: een eigen
gebouw. Er werd een stichting® opgericht en
met hulp van diverse instanties en dankzij
hard werken en allerlei acties werd het

plan werkelijkheid. Al binnen een jaar, op

11 oktober 1969, vond de officiéle opening
van het nieuwe home plaats. Het lag bij het
terrein van voetbalvereniging Eijsden aan de
Ir. Rocourstraat. Het werd al gauw te klein en
in 1967 werd er een blokhut bijgebouwd voor

de rowans (jongens van 15 tot 18 jaar). In 1981
kreeg Sint-Paulus rondom het hoofdkwartier
ook een speelterrein. Het werd opgeknapt en
ingericht door een groot aantal vrijwilligers met
behulp van de gemeente Eijsden.

Uit verslagen in het logboek van de sherpa'’s
uit 1978 blijkt dat de sherpa’s ook bij elkaar
kwamen in een lokaal in de blokhut van de
verkenners. Met frisse tegenzin soms, want
enkele rowans vonden het een spannende sport
om de meisjes te plagen. Marion Janssen schreef
op 1 maart 1978:
“De vervelende jongens waren er weer. Ik stond
in de kast tegen de deur geleund; opeens gooiden
de jongens een steen op 't raam. Ik schrok me
een hoedje want ik dacht dat ik door de ruit was
gegaan. De rotjongens waren weer eens bezig.
Bah, wat een nare dat dat zijn. De leiding ging
de rowans binnen halen. Wij konden ons lachen
niet inhouden. De rowans keken wat rond in ons
lokaal. Toen gingen ze weer. De rowans waren
even later in hun eigen lokaal aan 't boren.”
Lidy Camps vertelt dat de jongens een keer alle
fietsen op het dak hadden gezet. Soms moesten
de jongens het bezuren, dan kregen ze een
pot water over zich heen. Maar steeds vaker
liepen de plagerijen uit de hand. Uiteindelijk
verhuisden de sherpa’s in maart 1979 weer
terug naar het Philipsgebouw.

Ut Kraoijenisj

Ook de gidsen droomden van een eigen
onderkomen met buitenterrein voor alle
activiteiten van de alsmaar groeiende
organisatie. In 1976 begon het stichtingsbestuur
van Sint-Christina* de droom om te zetten in
werkelijkheid, maar “tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische
bezwaren".® Er moest een locatie worden
gezocht en verworven, er moest een geschikt

Z Wanneer de verhuizing precies plaatsvond, is niet duidelijk. Er worden meerdere jaartallen genoemd. In een
krantenartikel ‘Christinagroep Eijsden dertig jaar' uit 1975 staat als jaartal 1962 genoteerd; een krantenartikel
uit 1981 over de inwijding van Ut Kraoijenisj, het latere onderkomen van de gidsen, staat 1964.

En Maria Janssen-Rutten vermeldt in Uit Eijsdens Verleden nr. 70 “rond 1970".

3 Eerste stichtingsbestuur: Jef Lemmens, Nandus Straet, Cle Huynen, Louis Weerts, Edmond Piters,
Jean Duyckers, Henri Deckers, Victor Meertens, Louis Magermans en Mathieu Wolfs.

4 Het bestuur was opgericht in 1974 en bestond voornamelijk uit ouders.

5 Uit: 'Het huwelijk', gedicht van Willem Elsschot (1910)



Hoofdkwartier van Sint-Paulus bij het voetbalterrein en het bijgebouw voor de rowans. Dit werd in 1967
geplaatst. Wellicht is de datum op de tekening een verschrijving?

gebouw komen en dit alles moest ook nog
gefinancierd kunnen worden. Na vijf jaar
vergaderen, praten en plannen maken stond

er een kloek, nieuw, houten gebouw aan de
Parallelweg (nu Jozef Partounsstraat), eigendom
van de gemeente, gehuurd door Sint-Christina.
De gidsen konden naar hartenlust aan de gang
met schilderen, meubels en gordijnen maken en
inrichten. De weide eromheen met fruitbomen
bood voldoende gelegenheid voor kampen en
andere buitenactiviteiten. Burgemeester Bér
Wijnands opende Ut Kraoijenisj op zondag 20
december 1981 en pastoor H. Van de Zander
zegende het vervolgens in. Het was vlak voor

de gemeentelijke herindeling waarbij Eijsden en
Gronsveld fuseerden.

Brand!

In het jubileumboekje uit 1983, uitgegeven

ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan

van Sint-Paulus, wordt een hoofdstuk over de
geschiedenis en de huisvesting aldus beéindigd:
“We kunnen nu met enige trots zeggen: de wortel is
stam geworden. De groep kan nu naar hartenlust
het spel van verkennen spelen.” Maar weer sloeg
het noodlot toe.

Voor de tweede keer in zijn geschiedenis

werd Sint-Paulus getroffen door brand. Op
zaterdagavond 5 april 1998 brandde het
hoofdkwartier aan de Ir, Rocourstraat volledig
uit. “Zowel de kinderen als de leiders hebben met
tranen in de ogen naar de brand staan kijken”,
vertelt penningmeester jean-Pierre Smeets aan het
Limburgs Dagblad. “Van de ene op de andere dag
waren we ons gebouw kwijt.”
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Ut Kraoijenisj, 1996. Foto: EV 5225.

¢ Miranda Brandsen, 'Scouting trots op nieuw gebouw’, Limburgs Dagblad 8 september 2001
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Samen verder

Weer stond Sint-Paulus op straat. Gelukkig

kon Sint-Christina een tijdelijk onderkomen
aanbieden aan Sint-Paulus. De verkennersgroep
maakte daar gebruik van, de welpen trokken
zolang in de kelder van het gemeentehuis

in, het voormalige ursulinenklooster aan de
Breusterstraat. Geen ideale situatie, Steeds
vaker werden door beide scoutinggroepen

al gezamenlijke activiteiten op touw gezet,
waaronder het organiseren van spelen voor de
Eijsdense jeugd op Koninginnedag of het vieren
van carnaval. De tijd was rijp om samen verder
te gaan, samen in een nieuw gebouw.

Bovendien had Ut Kroaijenesj dringend groot
onderhoud nodig. “Het water stond ons aan de
lippen en de slechte huisvesting had invioed
op het ledental”, aldus Smeets in het Limburgs
Dagblad. Door bemiddeling van wethouder
Jacques Habets werd besloten de wei van Ut
Kraoijenisj te verkopen als bouwkavels en met
een deel van de opbrengst een forse bijdrage
te leveren om een gezamenlijk nieuw gebouw
neer te zetten, weer bij de sportvelden van W
Eijsden. Met ondersteuning uit verschillende
fondsen en van de gemeente, verzekeringsgeld
en royale giften was het financiéle plaatje rond.

i - o S d
Wat er overbleef na de brand...

In 1999 fuseerden Sint-Paulus en Sint-
Christina tot Scouting Eijsden en, na een
voorbereidingstijd van ruim anderhalf jaar,
betrokken zij in 2001 hun nieuwe home.

Daar ging nog wel een en ander aan vooraf.
Aanvankelijk had men een terrein op het oog
aan de Moutheuvelweg, eigendom van het
bisdom, maar dat viel om verschillende redenen
af. Uiteindelijk werd ervoor gekozen een nieuw
gebouw te zetten op de oude plek aan de Ir.
Rocourstraat.

De regie vanuit de scouting hadden Jack Roosen,
Jef Pinckaers, Marcel Laeven en John Houben.
Jef Crousen uit Eijsden had belangeloos een
praktisch en smaakvol ontwerp getekend.

De bouw werd verricht door een grote groep
vrijwilligers onder deskundige leiding. Elke
groep kreeg een eigen ruimte die ze zelf kon
inrichten. Op vrijdag 6 september 2001 om
19.00 uur opende wethouder Habets de nieuwe
accommodatie, 's Avonds was er een retinie
voor alle (oud-)leden en in het daaropvolgende
weekend een groot spelprogramma,
georganiseerd door de oud-leden, en een
fietspuzzeltocht.

...en wat er kwam: de blokhut van Scouting Eijsden.



IV Jubilea

De geschiedenis van de scouting kan ook verteld worden aan de hand van de jubilea. Over de eerste
lustra van Sint-Paulus en Sint-Christina is niet veel terug te vinden in de archieven. Het eerste jubileum
dat in het beschikbare archiefmateriaal wordt beschreven, is:

1948 Sint-Paulus 15 jaar

Het is 1948. Sint-Paulus viert zijn vijftiende
verjaardag en is naarstig op zoek naar nieuwe
leiding. Hopman Mathieu Theunissen moet zijn
functie opgeven omdat hij veel extra overuren
moet draaien vanwege de ziekte van een
collega. Het valt niet mee om goede mensen

te vinden die hun vrije tijd willen geven aan de
scouting. Samen met de aalmoezenier en de
burgemeester (‘De Raad der ouden’y wordt een
plan gesmeed: huis aan huis een blaadje in de
brievenbus stoppen met het verslag van het
vijftienjarig jubileum, in een speciale heilige mis
een smeekbede naar de hemel zenden en bij de
Witte Pdotlkes een groot kampvuur houden. Een
goede actie, die in elk geval een aantal nieuwe
leiders oplevert, onder wie Henk Roosen, Henri
Caelen, Michel Feijs, Lucien Wolfs en Henri
Paquay.

1958 Sint-Paulus 25 jaar

Op 26 april 1958 wordt het vijfentwintigjarig
bestaan gevierd met een mis in de kerk van
Eijsden, opgedragen door pastoor Pierre
Theunissen, een van de eerste leden van
Sint-Paulus. Tijdens een ontbijt voor leden en
oud-leden krijg Sint-Paulus een nieuwe, grote
tent van het oudercomite. Na de receptie

in het hoofdkwartier op de zolder van de
jongensschool maken de welpen en verkenners
een rondgang door Eijsden met de scoutingband
Jan Bovy uit Maastricht. Het regent pijpenstelen.
's Avonds is er een groot kampvuur bij de Witte
Paolkes en voeren de verkenners de opera
Eulalia op. Groepsleider in die dagen is Pierrot

Froment. Freddy Froment voert de verkenners
aan samen met Hub Paquay en Piet Warnier.
Annie Roosen is leidster van de welpen.

1973 Sint-Paulus 40 jaar

Het veertigjarig bestaan van Sint-Paulus in
1973 is aanleiding voor een grote retinie. Ter
gelegenheid van dit jubileum gaan welpen en
verkenners in het Luxemburgse Wiltz op kamp.

Sint-Paulus heeft het moeilijk in die dagen.

Het aantal leden is klein en het is lastig om het
hoofd boven water te houden. Het jubileumfeest
geeft een extra impuls en het ledental neemt
met de week toe. De oudste verkenners vormen
een seniorenpatrouille, de oudste welpen
worden een tussengroep, de Basjes' genoemd,
en het aantal welpen is zo groot dat men weer
met twee hordes kan gaan werken. Een jaar na
zijn veertigste verjaardag is Sint-Paulus weer een
bloeiende club.

1975 Sint-Christina 30 jaar

Op zaterdag 20 maart 1975 viert Sint-Christina
haar dertigjarig bestaan. Het wordt onder
andere aangekondigd in de Maaspost.
Volgens het bericht kennen de gidsen “een
grote bloeiperiode” en is Sint-Christina “een

van de grotere verenigingen binnen het district
Maastricht”. Honderd leden telt de beweging,
georganiseerd in twee groepen gidsen en
twee groepen kabouters. Ria Paquaij-Warnier
is hoofdleidster. Ze heeft die functie in 1973
overgenomen van Hetty van Loo-Knol. Kapelaan
Jean Hegtermans is aalmoezenier. Hij draagt

' Basjes is een afkorting van de namen van de leiding: Bert Philippens, Adje Winkelhuyzen en Eddy Klippert,

bijgenaamd Eddy Slippertje.
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de jubileummis op voor een tjokvolle Sint-
Christinakerk in Eijsden. Tijdens de viering
worden 24 kabouters geinstalleerd. Na de mis is
er een koffietafel voor de leden en aansluitend
open huis in het Philipsgebouw. De feestdag
wordt afgesloten met een receptie.

(R L S “ ! A

Receptie tijdens het dertigjarig jubileum van Sint-
Christina. Ria Paquaij-Warnier neemt felicitaties
in ontvangst. Hieronder de beschrijving in het
gidsenlogboek.
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Mimlle asvpod

In het gidsenlogboek van 1975 schrijven Karin
van de Ven en Nicolle Henquet een verslag
van de dag in keurig schoolschrift, verfraaid
met kleurrijke letters en sterren en een olijk
knipogend clowntje. Zij melden onder andere
dat de senioren voor gastvrouw moesten
spelen tijdens de koffietafel. “Wij kregen er ook
ons insigne uitgereikt. Daarna moesten we gaan
afwassen. Toen we klaar waren, kregen we een glas
limonade van Ria, tot we zo braaf waren geweest
om af te wassen.” Het verslag eindigt aldus: “Het
was een leuke dag geweest. Alaaf.”

1978 Sint-Paulus 45 jaar

ANNO 78 SCOUTING HEEFT TOEKOMST

staat er in fraai getekende vette letters op de
voorzijde van een feestgids ter gelegenheid
van het 45-jarig jubileum van Sint-Paulus.

Een prachtig stukje grafisch handwerk met
tekeningen in zwart-wit en getikt op een
ouderwetse typemachine, 25 pagina’s dik, van
de hand van Bert Philippens. We zien dat het
motto van de verkennerij in die tijd luidt: Tot
je dienst. Burgemeester Wijnands schrijft de
inleiding en wenst de springlevende scouting
alle goeds “op weg naar het Gouden Feest over
vijf jaar!” En ook districtsvoorzitter J. Beenkens,
aalmoezenier Jean Hegtermans en Piet Warnier,
voorzitter van het stichtingsbestuur, feliciteren
het jubilerende Sint-Paulus. Verder staan er
alle mogelijke wetenswaardigheden uit de
geschiedenis van de Eijsdense verkennerij in,
gelardeerd met anekdotes en tekeningen. Ook
het jubileumprogramma staat erin vermeld.
Zaterdag 16 september 1978 begint het feest
met een heilige mis in het kasteelpark. Het
jongerenkoor zingt en aansluitend is er een
rondgang door het dorp achter de drumband
van de scouting Maastricht aan. In en om

de blokhut aan de Ir. Rocourstraat zijn er's
middags allerlei activiteiten, onder andere een
spelmiddag voor de hele regio, een koffietafel,
een receptie en een feestelijke retinie. Zondag
17 september is er een oriéntatietocht op

de fiets door Eijsden en omstreken met
prijsuitreiking in zaal Vranken. En het feest
wordt afgesloten met een jubileumbal op
muziek van de band Trouble water.



programma

Zaterdag 15 september
—_————

11.00u, H. Mis in kasteslpark
met jongerenkoor.

Aansluitend rondgang

door dorp met drumband

scouting Maastricht.
13.00u. Opening bij Blokhut.

13, 3o0u, Koffietafel voor leden,
stal en stichting.
14,30u. Groot gezamenlijk scoutingspel.
17.00u, Sluiting middag activiteit.
19.00u. Officiele receptie in blokhut.
20.30u, Retinle en reestavond in bloknut voor staf, stichting en
oud leden 5t. Paulus.

Zondagz 17 september. {

13.00u Start orléntatietocht per
fiets door Eijsden en omstre-
ken.

17.30u Prijsuitreiking oriéntatie-
tocht in zaal Vranken. ((

19, 30u Groot Jubileumbal in zaal
Vranken met het orkest:
"Trouble Water"

Het jubileumboekje uit 1973.

1983 Sint-Paulus 50 jaar

Veel teksten uit de gids uit 1978 vinden we vijf
jaar later terug in het gedrukte jubileumboekje
Scouting St. Paulus Eijsden 1933-1983, een uitgave
van de werkgroep PR en weer samengesteld en
geredigeerd door Bert Philippens. Het kost vijf
gulden. Met de opbrengst van de verkoop en
eventuele andere giften hoopt Sint-Paulus quitte
te kunnen spelen op het feestprogramma.

Het vijftigjarig bestaan van Sint-Paulus wordt
ook in de pers breed uitgemeten, zowel vooraf
als na afloop. De groep telt inmiddels negentig
leden (van welpen tot en met pivo’s), en twintig
leiders en leidsters. Veteraan is Bert Philippens,
31 jaar lid; Laurent Feys is ere-voorzitter en
Joop van Schie groepsvoorzitter, Er wordt
groots uitgepakt met een driedaags programma
van 24 tot en met 26 juni 1983.Voor elke
leeftijdsgroep is wel wat te beleven. De jeugd
vanaf 14 jaar bijt het spits af op vrijdagavond

met de filmvertoning in de blokhut van One

flew over the Cuckoo’s Nest en liveoptredens van
Eijsdense jeugdpopgroepen. Voor de jongere
leden zijn er ‘s zaterdags allerlei spellen, zoals,
steltstaan, paalbalanceren, breien en op één
been staan. Er is een barbecue, kampvuur, open
huis, een retinie en natuurlijk op zondag een
mis met koffietafel na. Het programma eindigt
zondagavond met (alweer) een film.

In een verslag in het Limburgs Dagblad?

lezen we:

“Het was een leuk idee van de meisjesscoutinggroep
Christina Eijsden om te komen opdraven met

een goud gespoten boom, waaraan plastic

Zakjes met geldstukken bungelden. Van de eerste
verkennersgeneratie die de oprichting heeft
meegemaakt en thans 60-plusser zijn, waren
aanwezig Jean Arpots, Pierre Lausberg, Piet
Mertens, Harrie Taeymans en Jef Wolfs.”

1933-1983

Het jubileumboekje uit 1983.

2 'Uitbundig feest bij scouting St.-Paulus’, datum niet vermeld.
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1985 Sint-Christina 40 jaar

Sint-Christina viert in 1985 ook het veertigjarig
jubileum groots in het nieuwe Kraoijenisj aan

de Parallelweg. Nog steeds is Ria Paquaij-
Warnier hoofdleidster. Het is het laatst vermelde
jubileum van Sint-Christina als zelfstandige
gidsengroep voor de fusie in 1999, maar details
over het programma ontbreken.

o TR
Veertig jaar Sint-Christina, 1985. In het midden met
uniform: Ria Paquaij-Warnier.

1988 Sint-Paulus 55 jaar

Sint-Paulus viert in 1988 nog zijn vijfenvijftigste
verjaardag als zelfstandige organisatie. Een
bescheiden feest op zaterdag 8 oktober

met de gebruikelijke ingrediénten: heilige

mis, koffietafel, feest annex retinie. Op de
zaterdag ervoor is er een lustrumspel voor alle
scoutinggroepen van de gemeente Eijsden;

het is tevens de opening van het nieuwe
spelseizoen. Bovendien gaan alle leden van de
groep zondag 2 oktober naar de Efteling. Bert
Philippens en Joop van Schie zijn ook dit keer de
organisatoren. In een persbericht® schrijven zij:
“In deze tijd, van vele feesten, willen we dit lustrum
op de eerste plaats vieren met en voor onze eigen
leden. Een groot officieel feest wordt het dan ook
niet.”

2008 Scouting Eijsden 75 jaar

We maken een sprong van twintig jaar en
schrijven augustus 2008. “De feestvlag gaat in top
bij 75-jarige Scouting Eijsden” is de kop boven een
paginagrote advertorial in de Heuvelland-editie
van het weekblad De Maaspost, geschreven
door de vaste correspondent voor Eijsden, Willy
Theunissen. Of de gidsen en verkenners, apart
of samen, tussen 1988 en 2008 nog jubilea
hebben gevierd is niet te achterhalen in het
beschikbare archiefmateriaal. Maar de 75ste
verjaardag is in elk geval het eerste jubileum
van de twee organisaties samen, gefuseerd in
Scouting Eijsden. Drie dagen is er feest van 22
tot en met 24 augustus. Scouting Eijsden telt
150 leden en is “een van de grootste groepen in
de provincie”, aldus het artikel. De belangstelling
voor Scouting Eijsden is zo groot dat er een
wachtlijst is voor nieuwe leden. Frank Laux is
voorzitter. Hij signaleert een probleem: “We
hebben te weinig leiders en leidsters.” Met name
bij de sherpa’s en rowans is het verloop groot:
elk jaar vertrekken leden ofwel vanwege studie
ofwel omdat ze actief worden elders, met name
in de voetballerij. Kinderen en jongeren krijgen
steeds vollere agenda's.

Het jubileumcomité bestaat in 2008 uit

Anneke van Noorden, Diana Pieters, Emmy
Laux-Kreemers en Annemie Piters. Het
feestprogramma is opnieuw een mix van
bekende activiteiten voor klein en groot, voor
leden en retinisten. Nieuw is wel de vermelding
van de website: www.scoutingeijsden.nl, een site
die tot op de dag van vandaag bestaat.

3 Een document getypt met een elektrische typemachine op briefpapier van St. Paulusgroep Eijsden Scouting
Nederland zonder aanhef en zonder datum is waarschijnlijk een persbericht. De tekst ervan staat vrijwel

letterlijk in diverse dag- en weekbladen.



V Organisatie scouting

De scouting is wereldwijd in de loop van de tijd uitgegroeid tot een professionele en gestructureerde
organisatie. De eerste groepen verkenners en gidsen waren verenigingen of bonden. De leiding van
de spelactiviteiten vormde tevens het bestuur. Later gingen de ouders een belangrijke rol vervullen.
Er werden oudercomités opgericht. De groei van het aantal leden bracht met zich mee dat ook

de verantwoordelijkheden groter werden. Voor de waarborg van zekerheid en veiligheid van de
vrijwilligers en voor het beheer van terreinen, gebouwen en financién werden stichtingen in het leven
geroepen waarvan de ouders vaak het bestuur vormden. In 1973 werden alle scoutingorganisaties
verenigd in Scouting Nederland en werd een flinke professionaliseringsslag gemaakt. De huidige
organisatie is als volgt:

Scouting Eijsden is een vereniging met een groepsbestuur en een groepsraad. Zij is
verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het scoutingspel. De groepsraad

bestaat uit de leiding van de groepen en een vertegenwoordiger van het bestuur als
groepsraadvoorzitter.

De leiding van Scouting Eijsden krijgt steun van de regio Maastricht en Mergelland. Deze

heeft intensief contact met alle groepen binnen haar gebied, coacht hen, verzorgt de opleiding
van vrijwilligers en organiseert regionale spelbijeenkomsten. Twee afgevaardigden van elke
scoutinggroep vormen tezamen de regioraad. Er zijn 45 scoutingregio's in Nederland.

Alle scoutinggroepen zijn lid van de vereniging Scouting Nederland." Zo ook Scouting Eijsden.
Zij worden vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de scoutingregio. Scouting Nederland

wordt ondersteund door een professionele organisatie, het landelijk servicecentrum in Leusden.

Belangrijk voor de ontwikkeling van scouts is de Scouting Academy. Zij biedt scholing voor
diverse kwalificaties, zoals die van (hoofd-)leidinggevende of kampleiding. Het leerproces
gebeurt in de vorm van trainingen, stages, praktijkervaring in de eigen groep of de studie van
lesmodules.

Scoutingspel

ledere landelijke scoutingorganisatie heeft de oorspronkelijke principes van Robert Baden-Powell
uitgewerkt in een eigen methode. Het doel van Scouting Nederland is: een plezierige beleving van de
vrije tijd bieden aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage geleverd wordt aan de vorming van
hun persoonlijkheid. Het middel: het spel van verkennen. Scouting Nederland heeft het scoutingspel
ondergebracht in acht onderdelen:

. Werken in subgroepen

. Wet en belofte

. Thema's en ceremonién

. Groei naar zelfstandigheid

. Buitenleven

. Maatschappelijke betrokkenheid

. Leren door doen

. Persoonlijke ontwikkeling

Deze acht onderdelen zijn terug te vinden in zes pijlers, waarvan de beginletters samen het woord
SCOUTS vormen: Samen Code Outdoor Uitdaging Team Spel.

' Volgens Wikipedia waren er in 2017 ruim 1100 scoutinggroepen aangesloten bij Scouting Nederland.
De organisatie zelf vermeldt op haar website ruim 1000 groepen. Wereldwijd is scouting de grootste jeugd- en
jongerenorganisatie met circa veertigmiljoen leden. https://nl.wikipedia.org/wiki/Scouting_Nederland en
https://www.scouting.nl/
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